


Kikker 
De NCRV brengt zondagavond 
een aflevering van het door velen 
hogelijk gewaardeerde program
ma Ja, Natuurlijk. Daar kom je 
vaak de - v~~r de argeloze leek -
gekste natuuronderwerpen te
gen. Zondagavond hebben de 
~wee kandidaten weer v~~r een 
paar aardige keuze-onderwerpen 
gezorgd. Ene meneer W. van Dam 
uit Sassenheim gaf op: Varens, ' 
paardestaarten en wolfsklauwen 
in Nederland. Dat is in elk geval 
nog dicht bij huis. De tweede kan
didaat komt uit Almelo. Hij heet 
Erik Weyers en is negentien jaar. 
Maar hoe jong hij ook is, een cu
rieus keuze-onderwerp blijkt ook 
hem niet vreemd, hij nam: pijlgif
kikkers. Jawel. In geen enkele 
oerdegelijke Hollandse kikker
sloot te vinden. Want dat zijn 
kleine fraai gekleurde kikkertjes 
die in de tropische gordel van 
Amerika leven. Ongetwijfeld zal 
de jeugdige Almeloer daar veel 
van af weten. Desondanks wor
den de kijkers alvorens Erik aan 
de beurt is vergast op een boeien
de film, opgenomen in de regen
wouden van Panama. Daarin 
wordt aangetoond dat daar leven
de vleermuizen - trachops gehe
ten - uit de geluiden die hun 
prooidieren - en dat zijn kikkers -
maken, kunnen afleiden of ze 
groot, klein, giftig of niet giftig 
zijn. En zo blijft de wereld 
boeiend in het Challenger- annex 
kruisrakettentijdperk, mede 
dankzij een negentienjarige AI
meloer. 


